Kerknieuws Made en Drimmelen
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Jaargang 7, februari 2024




Kerkdiensten

Zondag 4 februari

10.00 uur: mw. Griselda Aanen - de Vries
Organist: Kees Ruissen

Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 11 februari
10.00 uur: ds. Rob Visser uit Rhenen
Dienst in Made

Zondag 18 februari

10.00 uur: Liturgiecommissie
Organist: Leo Alewijnse
Deurcollecte: onderhoud orgel
Dienst in Drimmelen

Zondag 25 februari
10.00 uur: ds. S. Nieuwenhuizen uit Oosterhout
Dienst in Made

Zondag 3 maart

10,00 uur: mw. Marianne de Bruin uit Molenaarsgraaf
Organist: An Woltering - Boezer

Deurcollecte: Restauratiefonds

De diaconale collecten in februari zijn bestemd voor: de Voedselbank.

Agenda

Zondag 4 februari 11.00 uur Gemeenteberaad in kerk Drimmelen
Dinsdag 27 februari 14.00 uur Combi KR, Molshoop Made




Kerkelijke zaken

Ik weet niet hoe gedisciplineerd u bent, maar van mezelf weet ik dat ik
daar nog al wat moeite mee heb. Ik ben niet zo gedisciplineerd, dat geldt
voor veel facetten van mijn leven. Ik heb geen vaste dagen, momenten
voor huishoudelijke taken. Ik doe eigenlijk maar wat. En ik merk dat ik
dat ook niet heb in momenten van stilte en bezinning. Ook doe ik dan
maar wat. Naast de vaste momenten rondom de maaltijd blijf ik steeds
weer zoeken naar het goede moment en de passende vorm van bijbel
lezen en gebed. Zoeken naar de vorm die bij mij past, die mij inspireert
en die mij dicht bij God en mezelf brengt. Omdat ik die structuur vanuit
mijzelf niet heb, ben ik blij met de structuur die het kerkelijk jaar biedt.
Vier weken advent, dan Kerst en na een korte periode de
Veertigdagentijd om toe te leven naar Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart
en Pinksteren. En wat ben ik dan ook blij met het materiaal dat
aangereikt wordt vanuit o.a. de Protestantse kerk om deze perioden
bewust te beleven. En wat ben ik blij met verschillende podcasts,
dagboeken en programma’s die mij steeds weer helpen God te zoeken,
om stil te worden, om mij te laten inspireren. Het is een zegen dat dit
voor ons gemaakt wordt. Om zo, naast de zondagse erediensten, ook
persoonlijk bezig te zijn met God. Om zo te mogen groeien in geloof.

Voor de Veertigdagentijd, die 14 februari begint, heeft de Protestantse
kerk een kalender uitgegeven. Deze is gratis te bestellen via de website:
https:/ /secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/

Ook het Bijbelgenootschap heeft een boekje uitgegeven. Dit is aan te
vragen via de website: https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-
bijbel /veertigdagentijd /aanvragen/

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Meeleven

We leven mee met Leni Molegraaf uit Drimmelen. Zij is vanwege
endeldarmkanker in behandeling. We hopen en bidden met haar dat de
behandeling het gewenste resultaat mag hebben.



https://secure.protestantsekerk.nl/veertigdagentijdkalender/
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/veertigdagentijd/aanvragen/
https://www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/veertigdagentijd/aanvragen/

Uit de Gemeenten

Na een paar mooie diensten rond kerst werd 2023 afgesloten met een
Oudejaarsdienst in Drimmelen waarbij de namen van 7 gestorven
gemeenteleden of dorpsgenoten genoemd werden. Fijn dat de dienst
daarna met glihwein en oliebollen werd afgesloten.

Het nieuwe jaar begon met een gezamenlijke dienst op 7 januari waarbij
ook Hooge Zwaluwe aanwezig was. Griselda ging in deze dienst voor. Na
de dienst was er nog volop tijd voor een samenzijn onder het genot van
koffie, thee, wijn en sap e.d.

Op 21 januari vond er een oecumenische dienst plaats in de
Gommaruskerk te Wagenberg. De opkomst was heel goed. Alleen
jammer dat het er zo koud was. Gelukkig was er na de viering nog koffie
en thee en een goed gesprek.

Groet, Louis van Suijlekom

Kerkbalans 2024 (Made)

Kerkbalans 2024 Made staat weer voor de deur en de kerkrentmeester
is volop bezig dit voor te bereiden. Binnenkort zullen de kerkbalans-
lopers u benaderen met een brief. Ook dit jaar zullen we geen
antwoordstroken ophalen. Ook de acceptgirokaarten treft u niet meer
aan want de banken zijn hiermee gestopt. U kunt geheel spontaan uw
jaarbijdrage (eventueel in termijnen) overmaken aan de kerkvoogdij. Uw
bijdrage 2024 is hard nodig, want die maakt het mogelijk dat onze
kerkelijke gemeente blijft bestaan.

Kerkbalans 2023 (Made)

Kerkbalans 2023 is in december afgesloten en heeft een bedrag van €
9.719,- opgebracht. De begroting ging uit van € 8.500,-. Er werden 77
adressen aangeschreven, en 52 leden maakten een bedrag over,
waarvan 7 per periodieke overschrijving. Alle gevers hartelijk dank.




Bijbelgespreksgroep

Afgelopen keer hebben we met elkaar gesproken over het eerste
hoofdstuk van Prediker. Wijze teksten die anno 2024 nog steeds hun
waarde hebben. 28 februari ben je van harte welkom in de Molshoop,
dan lezen en bespreken we Prediker 2 met elkaar. We beginnen om
14.30 uur.

Samen soepen
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soepen

Dinsdag 27 februari is weer een Samen Soepen maaltijd. Dit keer op
een dinsdagavond en waarschijnlijk geen soepmaaltijd. Wat het wel
wordt, is een verassing.

Samen eten is veel leuker dan alleen of met z'n tweeén. Het is een
prettige manier om andere mensen te leren kennen, op een
ongedwongen manier ben je met elkaar in gesprek. Samen Soepen is
voor iedereen die het leuk vindt om met anderen te eten. Neem gerust
iemand mee. De maaltijd begint om 18.00 uur in de Molshoop in Made.
Na de maaltijd is er nog gelegenheid voor koffie en thee. Geef je wel even
van te voren op, dan weten we hoeveel we moeten koken. Opgeven kan
per mail: samensoepenmade@gmail.com of bij Bep Elling.
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Cursus vieren

Tijd voor een feestje?

De cursus vieren heeft al twee avonden gehad.
We hebben gesproken over de betekenis van
Advent en Kerst. De komende maanden gaan we
in gesprek over de andere feestdagen. Wil je meer
weten over de 40 dagen tijd en wat we gedenken
en vieren in de Stille Week en met Pasen. Kom
dan naar de volgende avonden. We nodigen je
van harte uit om mee te doen.

Wat maakt je blij? Hoe verbind je je met anderen?

Hoe je leef je dicht bij je hart? Over dit soort vragen hebben we het in
de avonden Vieren. De cursus Vieren is voor wie nieuwsgierig is naar
wat de feesten betekenen. Deze avonden leveren mooie gesprekken en
gezelligheid op. We praten me elkaar over levensvragen aan de hand van
interessante video’s en overzichtelijke informatie. Openheid en respect
voor elkaars verhalen en meningen staat voorop. De avonden zijn gratis.
We vinden het leuk als je meedoet.

De volgende avond is op maandag 26 februari om 19.30 uur, in de
Tuinzaal van het Witte Kerkje in Terheijden (Hoofdstraat 1, 4844 CA).
Op woensdag 6 maart komen we ook weer samen. Voorafgaand aan
deze gespreksavond kan je deelnemen aan een sobere maaltijd,
georganiseerd door de Protestantse kerk Terheijden. Ook deze avond is
in de tuinzaal van het Witte Kerkje in Terheijden.

De avonden worden geleid door kerkelijk werker Griselda Aanen en
dominee Marijn Gilhuis. Als je vragen over deze avond hebt kun je
mailen of appen met Marijn of Griselda.

%

marijngilhuis@gmail.com of griselda.aanen@planet.nl

tel. 06 18 31 56 90 of 06 36 28 44 91

Tot ziens, Griselda en Marijn
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Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)

Made

03 februari
09 februari
23 februari

Drimmelen
07 februari
16 februari
21 februari
24 februari

J. Voet- van Dijke
J. Spee
H. de Groote-Penne

Hr. D. de Visser

Hr. H. Eland

Hr. A.A. den Dunnen

Mw. H.C. Eland - Gouwens

Allen een fijne verjaardag toegewenst en van harte gefeliciteerd!

Collecten (Made en Drimmelen)

Made

10 december

24 december

14 januari

28 januari

Drimmelen
7 januari

Kerkvoogdij € 19,55
Kerkvoogdij € 19,50
Diaconie € 23,60
Kerkvoogdij € 00,00
Kerkvoogdij € 00,00
Diaconie € 272,85 (kerstavond)
Kerkvoogdij € 18,10
Kerkvoogdij € 16,94
Diaconie € 18,65
Kerkvoogdij € 27,50
Kerkvoogdij € 21,80
Diaconie € 26,55
Diaconie € 51,70
Kerk € 59,15

Rest. Fonds € 51,70




Diaconieén (Made en Drimmelen)

December In december is een bedrag van € 580,68 overgemaakt
voor Kinderen in de Knel.

Januari In januari werd gecollecteerd voor de plaatselijke
diaconieén.
Februari In februari zal worden gecollecteerd voor

Goederenbank De Baronie.

Wat doet Goederenbank De Baronie?

Deze vrijwilligersorganisatie verstrekt voedselpakketten aan particuliere
huishoudens die onvoldoende geld overhouden om in hun levensonderhoud
te voorzien. Ook kleding en huishoudelijke goederen worden beschikbaar
gesteld. De deelnemers vinden er een luisterend oor en bij het oplossen van
hun problemen wordt hulp geboden. Dat is maatwerk en kan bestaan uit
ondersteuning c.q. doorverwijzing bij schulden- en budgetbeheer. Er is een
goede samenwerking met maatschappelijk werk, hulpverleningsinstanties
en gemeenten.

Ze zijn in staat om de gezinnen die zich aanmelden met relatief weinig
financiéle middelen op verschillende manieren te helpen. Hulp wordt is
alleen beschikbaar na inschrijving waarbij deelnemers inzicht in hun
financiéle situatie moeten geven. Op reguliere basis worden gesprekken
gevoerd om vast te stellen of de cliént nog steeds aan de gestelde
voorwaarden voldoet.

Hoe kunt u de Goederenbank ondersteunen?

De Goederenbank noemt de volgende mogelijkheden:

% Met producten: Wij waarderen alle aanbiedingen van producten of
partijen.

% Met diensten: Wij hebben als iedere organisatie te maken met zaken als
administratie, automatisering, verzekeringen, transportmiddelen,
verpakkingsmaterialen, kantoorartikelen, opslag- en uitgiftelocaties etc.
U kunt ons in natura helpen met iedere oplossing of deeloplossing.

% Met een financiéle bijdrage: Uw financiéle bijdrage, eenmalig of
structureel, klein of groot, wordt enorm op prijs gesteld.

% Als vrijwilliger: Goederenbank De Baronie heeft geen betaalde krachten
in dienst, er worden alleen vrijwilligers ingezet.

Bent u geinspireerd door ons werk en wilt u een deel van uw tijd aan

ons besteden? U bent van harte welkom!

Steeds meer mensen, ook in onze dorpen moeten noodgedwongen een
beroep doen op deze hulp. We hopen dat u royaal zult bijdragen.




